
           Rondleiding in de Abdij van Berne en bierproeverij. 
 

                             
 
We waren in totaal met 12 personen en reden met 3 auto’s naar Heeswijk-Dinther. We 
waren mooi op tijd om nog van tevoren een bakje koffie/thee te drinken.  

De uitleg begon met een korte film over het ontstaan, de opbouw van de Abdij en de 
groei van de Norbertijnenparochies in ons land. Daarna lieten ze zien hoe het bier wordt 
gebrouwen. Dit gebeurt niet in de Abdij zelf, maar in Val Dieu, België. De verschillende 
biersoorten zijn afgeleid van oude recepten van vroeger, maar aangepast aan de huidige 

tijd (en smaakvoorkeuren). 
De rondleiding door de diverse ruimtes in de Abdij en de mooie kerk was heel interessant 
en werd gebracht met de nodige humor. Samen met de spontane reacties vanuit onze 
groep (die méér dan welkom werden ontvangen door onze gids) werd het een heel 

interessante maar zeker ook gezellige rondwandeling. 
 
Hij vertelde hoe de Norbertijnen 
altijd midden in de maatschappij 

stonden, probeerden anderen te 
helpen en goede zaken tot stand 
hebben gebracht (o.a. oprichting 
Boerenleenbank).  

 
 

Waar de kerk indertijd alle mensen uitsloot (die niet aan de 
standaard voldeden), verwelkomden de Norbertijnen alle mensen 

ongeacht hun geaardheid en geloof.  
 
 

 

En ja hoor…….  
Eindelijk werd ons geduld beloond door 2 lekkere Abdij-biertjes, die 

met smaak werden geproefd 
onder de algemene wens/toost: 

VIER HET LEVEN !!  
 
De meeste van ons kunnen thuis 
nog nagenieten van deze 

supergezellige middag met een 
heerlijk biertje of andere lekkernij 
uit de mooie Abdijwinkel.  

En zo hebben we ongemerkt deze bijzondere Abdij gesteund in hun 

voortbestaan       .  

 
Het was jammer, dat niet méér mensen hadden aangemeld. 
Want het was écht de moeite waard! 


